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De torens van Babel

Onlangs ging ik met een fotogroepje naar“De Zuidas”van Amsterdam om architectuur foto's te maken. Ik was nog nooit op de Zuidas
geweest, alleen maar langs gereden op de A10. Simpelweg omdat ik daar niets te zoeken had. Toch was ik verbluft over het aantal
mooie torenhoge gebouwen. Veel bekende en onbekende architecten hebben daar hun gebouwen naast elkaar gezet. Het ene nog
mooier dan de ander. En, allemaal op een kluitje.

Er moet wel veel geld verdiend worden om dit allemaal te bekostigen. Pasgeleden vernam ik echter dat de meeste van de zeer hoge
gebouwen en vakantiewoningen in Dubai gefinancierd zijn met geleend geld uit het buitenland. Schone schijn dus. Zal hier wel niet
anders zijn. Op de Zuidas werken vooral veel economen en juristen. Zeg maar de rijke en vaak ook wat slimmere mensen van ons
landje. Niet alleen architecten proberen gebouwen zo hoog mogelijk te bouwen, maar ook het “werkvolk” probeert iets na te jagen
om zo hoog mogelijk op de ladder te stijgen. Ja, welke ladder, waarvoor eigenlijk en met welk doel? Als je de jaarverslagen van de
bedrijven erop naslaat, gaat het vooral om veel geld verdienen en de aandeelhouder behagen.

Onze schoonzoon veranderde pasgeleden van een baan bij defensie naar een baan bij de politie. Ik vioeg hem waarom hij nu niet
eens zijn kennis en ervaring in het bedrijfsleven ging uitdragen. Hij zou er wel minimaal twee keer zoveel meer salaris kunnen krijgen.
Waarop hij antwoordde: "Ik wil niet in een bedrijf werken waar het vooral of alleen maar gaat om de belangen van aandeelhou-
ders” De rijksten beleggen hun miljarden op de beurs. Ze hoeven daar niet of nauwelijks voor te werken, zoals de "arbeiders”in de
bedrijven. Ze kopen ook politieke invioed en dus ook machtsinvioed en zorgen ervoor geen of niet te veel belasting te betalen. Zou
het altijd zo blijven of gaat de nieuwe generatie jongeren hier verandering in brengen? Ik hoop het.

Met groet,

John Oosterhuis
(john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina: kerstnachtdienst 2025, Kruispunt.



TEVOORSCHIJN WACHTEN

"Het gezondste voornemen: meer rust en minder stress, kopt
dagblad Trouw op 2 januari. Het is kenmerkend voor deze tijd
en niet alleen onder jongeren. Niets kan wachten, het moet
allemaal direct gedaan worden met al die prikkels die ons
opjagen. Dat alles gaat ten koste van onze eigen rust en van de

broodnodige aandacht voor andere mensen.

“Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging
Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen’ Zo begint de Berg-
rede in Matthels 5, ook wel de ‘troonrede
van het Koninkrijk Gods" genoemd. Wat
opvalt is dat Jezus, voordat hij gaat praten
de tijd neemt en wacht. Dat wordt uitge-
drukt in het zinnetje ' daar ging hij zitten’ Je
zou er overheen lezen, maar laten we er nu
eens bij stil staan. Als je zit kan je mensen op
ooghoogte aankijken. Als je zit, neem je de
tijd om aandachtig te kunnen zijn.

Geen 'vlug, vlug, vlug' waarmee alles moet
gebeuren, maar vertraging.

Niet scrollen op je telefoon en turen op een

schermpje, maar mensen in de ogen kijken.

Als ik nu ergens heb kunnen oefenen in

aandacht en rust, is het als vrijwilliger in de

Ark gedurende de tien jaar dat de Ark als woon- werk- en vier-
gemeenschap mocht bestaan.

Rustig blijven zitten en met aandacht voor elkaar samen in
de werkplaats optrekken. Mensen voor wie de haast in onze
samenleving niet is bij te benen, zien opbloeien in creativiteit,
omdat ze tijJd mogen nemen. In dit verband is de kop “Ga eens
wat vaker op je handen zitten” boven het interview met Anouk
en llse in de vorige Kerk Onderweg relevant. Dat gaat over
disability theology, een theologie waarin de bestaanservaring

van mensen met een beperking centraal staat.

Eva en Paul in de nieuwe Ark

Meditatie

Ineke Clement

Met vallen en opstaan heb ik dat wachten geleerd en leer ik
dat nog steeds.

In het reguliere pastorale gesprek is het belangrijk om mensen
tevoorschijn te horen, om te zwijgen en niet met je eigen
verhaal komen of met goede raad. In de Ark gaat dat een
stapje verder. Ik zou het willen noemen: de kunst om mensen

tevoorschijn te wachten.

In de werkplaats was dat voelbaar als ik de neiging moest
onderdrukken om bij een creatief werkstuk
zelf de handen uit de mouwen te steken en
het zo ‘af'te maken.

Maar dat hoefde helemaal niet. Mensen zijn
zelf creatief genoeg, als je maar geduld hebt.
Ook in de vieringen is het de kunst om rustig
af te wachten tot Eva zelf een kaarsje heeft
aangestoken, in haar tempo. Een Zenmo-
ment is dat, elke week opnieuw.

En als we zingen hoor ik Paul de laatste
woorden meespreken, als we maar tijd en
aandacht voor hem hebben. Niet alleen
Paul en Eva hebben er baat bij, maar ook
ik word er meer mens van en ervaar het als
een cadeautje dat ik steeds opnieuw mag

uitpakken.

De Ark is niet meer, tenminste niet in de oorspronkelijke vorm
en met al die mooie nieuwbouwplannen. We hebben van vele
mensen afscheid moeten nemen.

Maar met zes mensen, die samen wonen, werken en vieren
en een kleine kring van mensen om hen heen gaan we door.

Elders in deze Kerk Onderweg schrijft Anouk daarover.



Bij de diensten in Het Kruispunt.

30 November, eerste Advent, was ds. Anouk Helmich onze
voorganger.

De liturgische kleur van advent, paars, was zichtbaar aanwezig
in de kerk. Het liturgisch bloemstuk (zie foto) werd door Annet
Hovius toegelicht.

Paars is de kleur die ons tot inkeer roept.

Donker is het. Eén witte duif. Eén kaars brandt. Fluistering van
hoop. Het mooie zien in wat donker is.

Waar is het licht? Misschien heel dichtbij.

De lezingen waren uit Jesaja 2 over de tempel van de Heer
die zal komen op een berg. Alle volkeren zullen daar samen-
stromen en uit Mattheus 24 (vers 32 e.v.) over het verdwijnen
van hemel en aarde, maar het woord van God blijft bestaan.
We leven nu in de adventsverwachting. Kerst is het feest van
de grote omkering. Mensen proberen soms als god te zijn,
maar God doet het omgekeerde in de kersttijd. Hij komt als
mens. God komt vaak verborgen, in afwachten, zwijgen. Ons
toevertrouwen aan plannen die groter zijn dan jouw eigen
plannen. Hoop die diep geworteld is, zodat we bestand zijn
tegen het donker. Niet direct alles verlichten, maar geleidelijk
aan naar het licht en erop vertrouwen dat er iets goeds komt.
Hierna zongen we het prachtige lied 818: Niet is het laatste
woord gesproken.

7 december, tweede advent, ging in een gezamenlijke dienst
in Het Kruispunt ds. Harmen de Vries voor. Lezingen uit: 2
Samuél 7:1-6 / 11c-16) en Galaten 4: 4-5 en Lucas 1: 26-38.

De uitleg ging over de aankondiging door de engel Gabriél
van Jezus geboorte uit de maagd Maria. Dit kind zal Koning
zijn, zoals al beloofd (aan koning David) in het Oude Testament.
Zijn koningschap zal geen einde kennen. De tekst uit de Bijbel
is heel goed samen te vatten in het lied dat we na de eerste
lezing zongen:

Kruispunt
Velserbroek

Zij, die gebonden zaten

In schaduw van de dood,
Van God en mens verlaten -
Begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
Het nachtelijk duister zwicht,
En die zal zegepralen,

Is Christus, 't eeuwig licht

Op 14 december, derde advent, was ds. Ben de Boer onze
voorganger. De kerstboom stond er prachtig bij in de kerk.

De eerste lezing was uit Jesaja 2:1-5 over de tempel van de
Heer die zal komen en de tweede lezing uit Mattheus 24: 32-35
over de vijgenboom, die met het uitlopen van zijn bladeren
laat zien dat de zomer in aantocht is en zo moeten wij erop
voorbereid zijn dat Hij (de Heer) in aantocht is.

De organist bij deze dienst was Rik Mbengue. Hij komt af en
toe bij ons de zang begeleiden. Hij liet ook een prachtig stuk
van Bach horen: Liebster Jesu, wir sind hier. Een muziekstuk
dat rust uitstraalt. Hier kwam Ben in zijn preek op terug; over
het ritme van het leven, de haast die we voortdurend hebben,
altijld maar druk. Wandelen is een goede therapie. Dan beleef
je alles beter, de natuur om je heen, de nabijheid van God, die
overal in te vinden is. Wat we zoeken is dichtbij. Kan het zijn dat
wij God te ver zoeken? Hij is dichtbij. We leven nu in de advent-
stijd en advent betekent "komst”. Het gaat eigenlijk niet alleen
om het komen van lemand, maar ook om de komst van lets: De
toekomst van God, zoals bij Jesaja beschreven. Advent is leven
met een open toekomst; een toekomst die je tegemoet kunt
gaan. Jezus spreekt ook over de komst van het Rijk van God.
Kijk naar de vijgenboom en verwacht de toekomst.

14 december’s middags was er een kerstzangdienst m.m.v.
het Mannenkoor Haarlemmermeer. Hierbij hield ds. Rasser een
korte meditatie.



24 December ging Jody van der Velde voor in de kerst-
nachtdienst waarin we veel zongen onder begeleiding van
een volwaardig orkest met Hans Hovius als dirigent. Het was
bijzonder knap wat hier werd gepresenteerd want op twee
zaterdagochtenden en voorafgaande aan de dienst moest
alles ingestudeerd worden. Het klonk bijzonder mooi. Bij de
ingang van de kerk werden we welkom geheten door twee
engelen, de rode loper was uitgelegd met lampjes eromheen.

De lezingen waren uit Jesaja 11: 1-10 en Lucas 2: 1-7; Lucas 2:
8-14; Lucas 2: 15-17 en Lucas 2: 18-20. Jody had het over de
zorgen van veel mensen over de toestand in de wereld en dat
je de grip op het leven verliest. Daarom hebben we het nodig
om een nieuw begin te ervaren; ieder jaar weer.... In de vorm
van kerst.

Willem Griffioen van Hart voor Velserbroek, onze buurtpastor,
sprak over mensen die hun hart gesloten hebben voor de
Here Jezus, maar ook over ontmoetingen met mensen die
juist zoekende zijn naar de Here Jezus. De kerkzaal was goed
gevuld. Na afloop was er gliihwein en warme chocolademelk.

25 december, Te kerstdag, ging ds. Joep van den Berg voor
met muzikale begeleiding van Peter Groot (orgel) en Erik
Hartendorf (trompet).

Er kon weer heerlijk meegezongen worden met bekende
liederen.

Ds. Joep van den Berg ging op de hem geéigende wijze de
dienst in. Altijd met de nodige humor en dat is ook belangrijk.
De lezing kwam uit: Lucas 2: 1-21. Ds. Joep van den Berg stelde
de vraag centraal wat kerst tot kerst maakt. Het lijkt alsof hemel
en aarde bij elkaar komen. Kerst is eigenlijk vrede op aarde,

maar hoe zit dat in onze wereld met oorlogen en honger en

andere ellende? God zegt dat Hij iets nieuws gaat beginnen
met een visioen van vrede. God laat zijn goede nieuws in onze
wereld neerdalen. Laten wij dan een knecht zijn van Zijn vrede.
Dat is kerst.

Op de laatste zondag van het jaar, 28 december 2025 ging ds.
Anouk Helmich voor. Ondertussen is zij beroepen in Heerhu-
gowaard, maar we zullen haar af en toe blijven zien als gast-
predikant.

Op deze zondag waren de lezingen uit Psalm 124 en Mattheus
2:13-18.

De liturgische kleur was officieel nog wit, maar Anouk droeg de
kleur van bloed: rood. Dit met betrekking op de kindermoord
in Bethlehem. Anouk zette de kinderwereld tegenover de
wereld van de volwassenen. Dit is het land waar grote mensen
wonen, je hoeft er nog niet in, aldus het gedicht van AM.G.
Schmidt. Het land waar regels en vanzelfsprekendheden het
voor het zeggen hebben en de fantasie verloren is gegaan.
Het land waar macht en kracht het voor het zeggen hebben,
het kwetsbare wordt onderdrukt en waar net als toen, nu nog
steeds kinderen niet veilig zijn.

Jezus is van meet af aan een bedreiging voor de machten
en krachten. In dit prille begin zichtbaar in het optreden van
Herodes die hem probeert uit de weg te ruimen. Maar Maria en
Jozef kunnen met Jezus viuchten naar Egypte. Het bedreigde,
het kind moet niet groter worden, maar God wordt klein. Zo
mogen wij klein worden, ons laten raken door kwetsbaarheid,
beseffen dat we zelf mensen van onderweg zijn, afhankelijk
van zorg, van genade, van elkaar.

Met vriendelijke groeten,
Adriaan Rensen



Ouderenmiddag Het Kruispunt

Woensdag 25 februari is er weer een ouderenmiddag. Na
de wintermaaltijd in januari, waar we met elkaar hebben
genoten van de erwtensoep, hopen we u allemaal weer te
ontmoeten.

Deze middag hebben wij een korte Avondmaalsviering
met Ds. Harmen de Vries. De kerk is open om 2 uur en we
beginnen om half 3 met koffie.

U bent allemaal weer van harte welkom.

Voor vragen kunt u bellen met
Yvonne Vreeken tel. 023 5371131 of
Gré Riedijk tel. 023 5385216

Bedankt

Met deze mail willen we jullie van harte bedanken voor
jullie geweldige inzet de afgelopen periode voor het gezin
in Dammersboog. Jullie hebben niet alleen een statushou-
dersgezin geholpen om zich thuis te voelen, maar ook laten
zien wat het betekent om écht om te zien naar elkaar.
Door jullie betrokkenheid, tijd en aandacht hebben jullie
een verschil gemaakt in het leven van dit gezin. Het is een
prachtig voorbeeld van hoe samenwerking en gastvrijheid
kunnen bijdragen aan een nieuw begin. Dit laat zien hoe
waardevol thuisgeef-initiatieven zijn, en hoe ze anderen
kunnen inspireren om ook mee te doen.

Namens De Thuisgevers willen we jullie bedanken voor
jullie warmte, verbinding en toewijding!

‘Samen maken we van gastvrijheid een beweging. Jullie
inzet laat zien dat één gebaar van warmte een wereld van

verschil kan maken!

Hartelijke groet, Joke Suitela

Kerstviering ouderenmiddag Kruispunt Beste mensen,
Met de ouderenmiddag in het Kruispunt hebben we een korte Op 30 november werden wij verrast met de bloemengroet
kerstviering gehouden, en de middag afgesloten met een uit het Kruispunt.
gezamenlijke maaltijd . Veel dank hiervoor.
Hierboven een aantal foto's van de viering en de maaltijd. Els en Wim Zijl
Groet,
Gré Riedijk
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Protestantse
Gemeente

Bij de diensten

In dit eerste kerkblad van 2026 kunnen we terugkijken naar
een aantal mooie en bijzondere diensten in de Dorpskerk.
Nadat ds. Dick van Arkel op 30 november op zijn energieke
wijze was voorgegaan op de eerste zondag van de Adventstijd,
waren we op 7 december te gast in het Kruispunt, waar ds.
Harmen de Vries de aankondiging aan Maria, de annunciatie,
centraal stelde.

Op 14 december, op de derde Adventszondag, citeerde ds.
Robert-Jan ten Have in het begin van de dienst de bekende
zinnen van de schrijver Gerard Reve :"Dat koninkrijk van u, Heer,
komt daar nog wat van?” Deze vraag klonk als achterliggend
thema door de hele dienst heen.

Ds. Ineke Clement vertelde ons op de vierde Adventszondag,
dat de titel van de dienst ‘Made in heaven’ had kunnen zijn:
haar preek ging over de ‘maagdelijke geboorte’van Jezus.

En toen werd het 24 december, de Kerstnacht. Om 19.00 uur
begon het elk jaar weer verrassende kinderkerstfeest, met veel

Dorpskerk

| Santpoort

kerstliedjes, al dan niet begeleid met muziekinstrumentjes en
Annelotte op de gitaar, en het verhaal over het oude, dappere
ezeltje Ari, dat Maria helemaal naar Bethlehem bracht. Om
21.00 uur begon de Kerstnachtdienst, waarin Margreet Baal-
bergen voor de eerste keer in de Dorpskerk voorging. De
cantorij zong mooie kerstmuziek en er waren behoorlijk wat
mensen aanwezig. Na afloop waren er warme chocolademelk,
Glihwein en gesprekken (foto).

De mooie, feestelijke dienst op de Eerste Kerstdag vierden we
samen met ds. Juup van Werkhoven en de cantorij.

Ds. Wim Brouwer vertelde op 28 december over de geschie-
denis ven het Kerstfeest vanaf de vierde eeuw na Christus, toen
het Christendom de officiéle godsdienst van het Romeinse rijk
werd.

Op vier januari, de eerste dienst van het nieuwe jaar 2026, ging
Anouk Helmich voor. Zij had het geschenk van de derde wijze
die de ster had gevolgd naar Bethlehem, gekozen: mirre, de
hars van de mirrestruik, die met haar zoete geur (de liefde)
maar bittere smaak (de dood) als het ware vooruit wees naar
het leven van Jezus.

Op zondag 11 januari zal ds. Leon Rasser, de koopvaardijpredi-
kant met zijn speciale humor en zeevaartverhalen, onze voor-
ganger zijn in de Dorpskerk.

Daarna zijn we gezamenlijk in Het Kruispunt, in de dienst van
18 januari waarin ds. Willem Griffioen, de buurtpastor van Hart
voor Velserbroek, de dienst zal leiden.

Met een hartelijke groet en
de beste wensen voor het nieuwe jaar,
Els Kamerbeek



Tienernevendienst

Allereerst wensen wij jullie een heel goed en gezond 2026 en
danken wij jullie voor alle inzet om steeds weer een mooi blad
af te leveren.

Onderstaande foto is zondag 4 januari gemaakt na de kerk-
dienst waarin Joyce met de kinderen een gesprek had over
Vredesonderhandelingen in de “Tienernevendienst”.

Na de kerkdienst van 5 januari tijdens het koffie drinken met
een heerlijke warme oliebol en een glas bubbels had Joyce
nog even een gesprek met haar dochter over het “Vredes-
overleg”, het onderwerp in de Tienernevendienst!

Vriendelijke groet
Wil van der Pijl

Lief en leed

Als u dit leest, is het nieuwe jaar alweer een tijdje gaande. Er
zal bij de jaarwisseling met allerlei gevoelens teruggekeken
Zijn op het voorbije jaar. Voor sommigen was het verdrietig en
pijnlijk en kon er ook niet hoopvol naar 2026 uitgezien worden.
Voor anderen was er dankbaarheid om mooie momenten en
gebeurtenissen, maar misschien ook bij hen wel zorgen om
wat de toekomst zal brengen.

Een gebed kan wellicht helpen hierin rustig en vertrouwensvol
te worden.

Wij leggen het nieuwe jaar in uw handen.

Wij weten niet wat het ons zal brengen,

maar wij vertrouwen erop dat U met ons meegaat.
Geef ons moed voor nieuwe stappen,

wijsheid bij keuzes die we moeten maken,

en kracht wanneer het zwaar wordt.

Wees bij ons als we ziek, eenzaam of onzeker zijn.

Leer ons leven in vertrouwen en liefde,

met oog voor elkaar en voor de wereld om ons heen.
Zegen ons allen en ga met ons mee,

vandaag en alle dagen die komen.

Amen.

Van harte wens ik u en jullie een gezegend jaar toe.

Omdat ik niet meer als gemeentepredikant aan het werk ben,
hoor en merk ik minder van wat er zich in Santpoort afspeelt.
Ik ben dus voor mijn pastorale werk meer dan ooit afhanke-
lijk van wat mij verteld wordt. Daarom een dringende oproep:
laat u / laten jullie het me weten als je mij eens op bezoek wilt
hebben? Of als u weet van gemeenteleden die wellicht een
bezoek van mij op prijs stellen? Ook dat is een vorm van oog
hebben voor elkaar, en u helpt er mij mee.

Voor u en jullie allemaal: een hartelijke groet vanuit Haarlem,

Gilda Polderman

Bedankt

Na vele jaren de bloemen te hebben weggebracht, merk je
hoe dankbaar het bloemetje wordt gewaardeerd. Dit geldt
ook voor mij toen ik de bloemen mocht ontvangen.

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen.
Carla van Woensel

Lieven mensen,

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle lieve kaarten en
bloemen tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve
man Rienk de Jong. Fijn dat er dan zoveel mensen om je
heen zijn. Het was een grote steun in een moeilijke tijd!

Veel dank en hartelijke groet,
Elma de Jong - Flohil




Van de Activiteitencommissie

De eerste maand van 2026 is alweer bijna voorbij wanneer u
dit leest — wat vliegt de tijd! De decembermaand met al haar
feestelijkheden is al bijna weer vergeten. Toch kijken we daar
graag nog even op terug meteen aantal gezellige foto's van de
kerstbijeenkomst. Het was fijn om dit samen te kunnen vieren.
Ook de eerste bijeenkomst in januari is voor u alweer achter
de rug. Op het moment van schrijven moet deze echter nog
plaatsvinden, maar daar hoort en ziet u de volgende maand
uiteraard over.

Traditiegetrouw staat in februari de wintermaaltijd op het
programma. Graag nodigen wij u hiervoor uit op donderdag
19 februari, aanvang 11.30 uur. Dit jaar staat er erwtensoep op
het menu. Voor wie dit om welke reden dan ook niet kan of wil
eten, zorgen wij graag voor een alternatief. In verband met de
voorbereidingen is het daarom noodzakelijk dat u zich uiterlijk
16 februari aanmeldt. Dit kan na de diensten bij één van ons of
telefonisch via 06-18203386. Voor vragen over vervoer kunt u
eveneens dit nummer gebruiken.

Tot slot alvast een vooruitblik naar de koffieochtend op 19
maart aanstaande. Tijdens deze ochtend zal Eline de Boer een
voordracht verzorgen vanuit haar werkzaamheden bij Visio. Zij
gaat in op de vraag: Wordt zien op latere leeftijd een uitda-
ging? Van appen met een kleinkind tot het lezen van de krant.
Tijdens deze ochtend leert u meer over veelvoorkomende
visuele beperkingen en praktische aanpassingen die u zelf
thuis kunt toepassen.

Namens de activiteitencommissie,
Marja Hirdes
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Bij Aswoensdag 18 februari 2026
om 19.00 uur in de Dorpskerk

Ds. Marianne Vonkeman heeft destijds de traditie opgepakt om
ook in onze gemeente elk jaar een Aswoensdagdienst te houden.
Daarmee wordt het begin van de Veertigdagentijd gemarkeerd.
Een periode van bezinning en uitzuivering van kwade krachten.
Van stil staan bij alles wat het leven belemmert. Met uitzicht op de
Stille Week als de weg van dood naar leven: nieuw leven door het
kruis en de Opstanding van Jezus.

In die dienst krijgen we een askruisje getekend op het voorhoofd.
Dat is een ritueel dat in de Rooms-Katholieke kerk veel vertrouwder
is dan bij ons Protestanten. Ik ken mensen die zeggen: daar heb ik
niets mee, dat vind ik maar vreemd. Niets hoeft natuurlijk, maar
dan geef ik u toch het volgende in overweging.

Het askruisje heeft veel oudere papieren en gaat terug op de
woorden uit Genesis 3:19: “Stof ben je en tot stof keer je terug.” Al
in de Oude Kerk werden mensen daaraan herinnerd als ze as over
zich heen gestrooid kregen als teken van boete.

Dat klinkt zwaar in het hier en nu, maar als we het formuleren als
ritueel dat ons herinnert aan onze schaduwkant en aan het kwaad
in de wereld, waar wij allemaal op de een of andere manier deel
van uitmaken, is het misschien meer in te voelen. Bovendien heeft
boete doen ook de klank van héél maken, denk maar aan het
boeten van visnetten.

De as is ontstaan uit het verbranden van buxustakjes die vorig
jaar met Palmzondag werden gebruikt
en ze worden vermengd met water als
teken van leven. Velen onder ons zullen
over veertig dagen (de zondagen niet
meegeteld) op Paaszaterdag elkaar
wéér een kruisie geven, maar dan
met water, bij de doopvernieuwing.
Z0o is deze Aswoensdag onlosmakelijk
verbonden met de veertig dagen voor
en tot en met Pasen.

Hoewel al in de vroege Kerk gebrui-
kelijk, hebben onze katholieke medegelovigen het Symbool van
de as meer in ere gehouden. Wij kunnen daarvan leren: van de
rijkdom aan symbolen en rituelen, voorbij alle woorden, die je op
een andere en diepere manier kunnen raken. Ik gun het iedereen
die zich ervoor open stelt!

Deze keer wordt de gezamenlijke Aswoensdagdienst in de Dorps-
kerk gehouden, voor de eerste keer. In het Kruispunt zijn mensen
er meer mee vertrouwd, maar we hopen dat nu ook mensen uit de
Dorpskerk zich aansluiten. Om zo onze sterfelijkheid te ervaren en
dat wat ons belemmert om voluit te leven. Maar om daardoorheen
ook te beleven dat dood en leven worden omvat door God, die de
Levende is en die ons doet leven.
Als vanouds geeft de cantorij haar medewerking o.l.v. Elina Keijzer
met prachtige liederen. Nu wij nog geen eigen predikant hebben,
zal ik de dienst leiden.

Ds. Ineke Clement



Werkgroep Inspiratie

Een aantal activiteiten lopen door, zoals Kernwaarden met Juup van Werkhoven, Soep en Spirit, en Meditatie op maandag. Christelijke
meditatie wacht nog op vervolg, maar als we wat te melden hebben, mailen we in ieder geval degenen die er tot dusver bij geweest
zijn. De Stiltewandelingen liggen stil vanwege de herfst/winter en worden in april/mei hervat. Maar er zijn al wel plannen voor het
nieuwe jaar!

Bij deze opnieuw een oproep om na te denken of je ons actieve en gezellige team wilt komen
versterken. Gezien de huidige samenstelling van ons team, mag het iemand ‘uit Santpoort’ zijn,  catechisi .
maar we zijn uiteraard blij met alle versterking. Dat mag ook in de vorm zijn van het aandragen 'f'a‘-'lgé 6Pﬁ p a S S I e
van een mooi inspirerend idee bij ons, dat we gezamenlijk kunnen uitwerken. Schiet vooral een | 2 ‘ '

van ons even aan als je een ‘inspirerend’ idee hebt, meer wilt weten over onze activiteiten voor de

werkgroep, of (nog mooier!) als je een keer bij ons overleg wilt zijn.

Kernwaarden uit het christendom (vervolg), met Juup van Werkhoven
Op maandagavond 16 februari zal ds. Juup van Werkhoven wederom een gespreksbijeenkomst
verzorgen in de Dorpskerk. Ze gebruikt daarbij het boek'Catechismus van de compassie’ Je hoeft
dat boek niet aan te schaffen of van tevoren te lezen! Actuele thema'’s worden belicht vanuit de
Bijbel, maar ook vanuit de kunst, de literatuur etc.

Afbeelding: uitgeverij Skandalon

Diegenen die bij de eerdere bijeenkomst op 10 november zijn geweest, waarbij het thema ‘gelijkheid’ centraal stond, ontvangen in
ieder geval opnieuw een uitnodiging. De bijeenkomsten kunnen los van elkaar gevolgd worden. We hebben al voldoende aanmel-
dingen om de bijeenkomst door te laten gaan, maar wees van harte welkom om aan te sluiten. Meld je wel even aan via akke.
armande@gmail.com

Dan zorgen we voor voldoende zitplaatsen, koffie en thee. De inloop in de Dorpskerk is om 19.30 uur, aanvang is om 19.45 uur. Het
zal tot ongeveer 21.15 of 21.30 uur duren.

Op 13 april is er nog een derde bijeenkomst. Daar kun je je ook al vast voor aanmelden, via hetzelfde eerder vermelde mailadres..

De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit?
Wat hemel loop ik onder?

Ik vouw de handen en aanbid
Dit grootsche, stille wonder
Jacqueline van der Waals

Lezingenserie ‘Kunst en geloof’: Levenskunst en stervenskunst bij Johann Sebastian Bach

Op de maandagavonden 9 en 23 maart 2026 zal ds. Kick Bras, in het kader van de lezingenserie Kunst & geloof, twee lezingen komen
geven. Hieronder beschrijft ds Kick Bras wat je in de lezingen kan verwachten.

In Bachs leven en in zijn muziek komen levenskunst en stervenskunst samen. In twee lezingen met muziekfragmenten verkennen we
deze beide 'kunsten’en spiegelen ons er ook aan: wat heeft dit alles ons te bieden in ons omgaan met leven en dood?

Levenskunst bij Bach

Hoe kon Bach uitgroeien tot misschien wel de grootste musicus en componist aller tijden?

Welke betekenis speelden zijn levensloop, zijn familiebanden, zijn enorme werkdrift, zijn buitensporige leergierigheid, zijn geloof
daarbij? In deze bijeenkomst krijgen we een beeld van zijn biografie en de krachtlijnen die zijn muzikaliteit ontwikkelden en stimu-
leerden. We luisteren en kijken naar video's van muziekfragmenten. En spiegelen ook ons eigen leven aan de levenskunst van Bach.
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Stervenskunst bij Bach

Al op jonge leeftijd werd Bach met de dood geconfronteerd. Hij verloor zijn ouders, en later

ook zijn vrouw en vele kinderen. Hoe ging hij daarmee om, hoe verwerkte hij deze verliezen? En wat komt daarvan terug in zijn
muziek? De laatste jaren van zijn leven leed hij aan ziekten die steeds erger werden. Tot vlak voor zijn dood werkte hij aan composities
die tot de meest briljante muziekstukken uit de geschiedenis gerekend worden. Hoe kwam Bach aan deze tot het laatst toe volge-
houden creativiteit? Welke fundamentele inzichten en vaardigheden hielpen hem zich voor te bereiden op zijn dood? En horen we
dat ook in de muziekfragmenten die aan bod komen?

Inloop: 19:30u, Aanvang: 19:45u-21:45u, Locatie Dorpskerk

Graag aanmelden bij: akke.armande@gmail.com
Wij zorgen dan voor voldoende zitplaatsen, koffie en thee. Hopelijk tot dan!

Soep & Spirit

Onder het genot van een met elkaar verzorgde maaltijd, waarbij soep de hoofdmoot
vormt, bespreken we een onderwerp, dat door een van de deelnemers is ingebracht.
Dit levert altijd een mooi gesprek op. We plannen een volgende sessie begin februari
bij Lieke thuis. Als u, of jij, ook eens wilt aanschuiven, laat het dan weten aan Margreet:
margreetenpaul@quicknet.nl. U bent van harte welkom!

holistik.nl

Kloosterweekend

Op het moment van schrijven ben ik in contact met verschillende kloosters om een weekend te regelen.
De mogelijkheden voor dit jaar nog zijn beperkt, al is 2026 net begonnen. Kloosterweekenden zijn
populair!

Een specifiek klooster kan ik dus nog niet noemen, maar als u belangstelling heeft om mee te gaan,
dan kunt u dit kenbaar maken bij Margreet Baalbergen met een mail aan margreetenpaul@quicknet.nl.

Meditatie op de maandagmorgen

In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om
met elkaar in stilte te mediteren. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt
een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot
koffie drinken.

Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!

Over de overige activiteiten
Over de contacten kerk-moskee en overige gespreksgroepen, valt momenteel weinig nieuws te melden, behalve dat we kijken hoe
deze een vervolg kunnen vinden.

Kleine vlokjes dwarrelen

Als veertjes op de grond.

Je steekt je tong uit,

Het smaakt ijskoud in je mond.
Met rode wangen, tintelhanden,
Ga je vrolijk aan de slag.

En rolt de mooiste sneeuwpop
Die ik ooit maar ergens zag
(Irma Moekestorm)

Namens de werkgroep Inspiratie,
Armande Akke, Marja van Leeuwen,
Lieke van Beek en Margreet Baalbergen



College van Kerkrentmeesters

De pastorie van de kerk aan de Dammersboog is weer onbewoond. De statushouders hebben een andere, permanente plek
gevonden in de gemeente Velsen. We kijken nu of er zaken opgeknapt moeten worden voordat er een nieuwe bewoner inkomt. We
hopen natuurlijk een snelle komst van een nieuwe dominee. Een andere optie is om andere statushouders te huisvesten. We zijn
hierover in gesprek met de gemeente Velsen en andere betrokkenen.

In november en december zijn we druk bezig geweest met het aanbod van een potentiele huurder voor het Kruispunt. Zij wilden de
gehele of een gedeelte van de exploitatie van het gebouw overnemen, waarbij voor de kerkgemeenschap alle diensten en gemeen-
teactiviteiten zouden kunnen doorgaan. Hiervoor zouden behoorlijke investeringen in het gebouw nodig zijn.

We hebben hier uitgebreid en met een positieve insteek naar gekeken. Er zijn drie argumenten aan de orde geweest: verdienen we
genoeg eraan om de aankomende investeringen op korte termijn terug te verdienen. Daarnaast het argument dat het toch wel
heel ingewikkeld is om het gebouw voor elke dienst te moeten ombouwen naar een kerkgebouw. En als laatste argument: door het
intensieve gebruik van het gebouw zal er naar verwachting veel meer c.q. vaker een beroep gedaan worden op onderhoudswerk-
zaamheden. Kunnen onze vrijwilligers dat wel aan?

Deze week hebben we de kerkenraad geadviseerd om niet verder te gaan met deze potentiele huurder.

Aangetekend moet worden dat de beleidscommissie een zeer actieve en trekkende rol heeft gespeeld in dit proces. Waarvoor dank!

Het afgelopen jaar hebben de beleggingen positief gerendeerd. De beleggingen via de RABO-bank hebben een rendement van
4,07% opgeleverd. De beleggingen van ABNAmMro hadden een rendement van 4%. In de jaarrekening 2025 die in de vroege zomer

beschikbaar komt, zijn de rendementen in euro’s te vinden.

Wanneer u vragen heeft ten aanzien van bovenstaande, of aanvullingen, hoor ik dat graag.

Trees van Gastel
Secretaris CvK

Actie Kerkbalans 2026- "Geef vandaag voor de kerk van morgen'!

De maand januari staat traditiegetrouw in het teken van actie kerkbalans. Ook dit jaar -4
hebben we weer uw steun gevraagd om een financiele bijdrage voor onze gemeenschap. Kerkbalans

/ GEEF N\
Afgelopen jaar heeft de actie kerkbalans ca. € 92.000 opgeleverd. Dat is een kleine daling 'VANDAAG

ten opzichte van de jaren daarvoor. Hartelijk dank voor uw bijdragen! VOOR DE
KERK VAN

Gelukkig heeft de kerk ook aandelen die rendement opleveren. Daarmee wordt het reste- MORGEN

rende deel van de uitgaven gedekt. Afgelopen jaar hebben de aandelen ongeveer 4%

rendement opgeleverd.

Daarnaast leveren de gebouwen ook huuropbrengsten op. Ook dat is bedoeld om het gat in de begroting te dichten en een groter

deel van de gemeenschap profijt te laten hebben van onze gebouwen.

We starten dit jaar met een tweetal vacante domineesplekken. Gelukkig willen Harmen de Vries en Gilda Polderman in noodsituaties
onze gemeente helpen. Verder zullen we het ‘met elkaar moeten doen’ We zijn wezen! De beroepingscommissie is aan de slag. We
hopen dat dit tot een nieuwe inspirerende voorganger zal leiden.

Mogen we in 2026 weer op uw bijdrage rekenen?

U heeft een papieren of digitaal schrijven van ons ontvangen. Meer dan de helft van de gemeenteleden ontvangt de informatie via
de mail. Dat is goedkoper en gemakkelijker voor de verzending.

Wilt u ook op deze manier meedoen of is uw emailadres veranderd? Laat het ons zo snel mogelijk weten via kerkburo@pg-spvb.nl

Mensen die hiervoor geen mailadres hebben achtergelaten ontvangen de envelop in de brievenbus. Net als vorig jaar krijgen deze
mensen weer een antwoordenvelop die kosteloos op de post kan.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten,
Met vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters, Gerrit Out, cvkvoorzitter@pg-spvb.nl of telefonisch 0629-047097
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Bericht vanuit de Kerkenraad.

Vergadering in december

Op 15 december 2025 heeft de KR vergaderd.

Annelieke Hurkmans opende deze vergadering met woorden van Ton Scholten uit Het geheim van de weg over het licht van kerst
dat verduisterde harten binnendringt.

We hebben kort teruggekeken. Er waren mooie diensten met Ds Jan Seeleman en ds Ben de Boer. De kerstgroet is bij 565 adressen
in Santpoort en Velserbroek bezorgd.

Het moderamen heeft verslag gedaan van zijn gesprekken met de werkgroep Kerk in Actie en met de kerkbladredactie. De werk-
groep Kerk in Actie valt vanaf januari 2025 onder de diaconie op basis van landelijke richtlijnen. Dat heeft enige gevolgen. Zo zal zij
geen eigen financiéle administratie meer voeren. Zij blijft wel verantwoordelijk voor de inzamelingsacties voor doelen van Kerk in
Actie. Ook deze werkgroep kan aanvulling van menskracht gebruiken. De kerkbladredactie verzorgt een blad dat er goed uitziet.
Bijdragen zijn soms lang. Daar worden regels voor opgesteld.

De beleidscommissie is bij de KR aanwezig geweest om over verhuur van ruimten te spreken. Verhuur van ruimten levert geld

op dat ons tekort kan verkleinen. Ook kan het onder voorwaarden eraan bijdragen dat we twee gebouwen (langer) kunnen
aanhouden. Het beperkt echter ook het eigen gebruik voor onze organisatie. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld wat
onze voorwaarden en uitgangspunten zijn bij verhuur.

De vergadering werd afgesloten met het Onze Vader.

Nieuwjaarstoespraak

Ondergetekende heeft op de Te zondag van het nieuwe jaar de nieuwjaarstoespraak gehouden. Uiteraard begon dat met een
gelukkig nieuwjaar wat ik een ieder ook via deze weg toewens. Bij de voorbereiding kwam ik tot 31 groepen, commissies etc die op
de een of andere manier zich inzetten voor de kerk. Bij de koffie na afloop bleek al dat mijn lijst niet volledig was. In mijn toepspraak
heb ik helaas de waardering en dank namens de Kerkenraad en in feite namens de gehele kerk niet uitgesproken.

Daarom via deze weg grote waardering en dank namens de Kerk(enraad) voor een ieder die zich op welke wijze dan ook inzet voor
onze kerk.

Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Zoals altijd meld ik dat u voor vragen, bedenkingen of opmerkingen kunt mailen naar
mij via krscriba@pg-spvb.nl. U kunt ook een KR-lid aanschieten in de kerk.

Met vriendelijke groet
Namens de Kerkenraad

Leo Kruisselbrink
Scriba KR Santpoort Velserbroek

Van de Diaconie

Ontvangen collecten november 2025

2 november PKN / Najaarszending €209,10
9 november Diaconie met als doel de Voedselbank € 302,80
16 november Diaconie €121,20
23 november PKN / Pastoraat €429,00
30 november PKN / Zending € 238,55

Via de bank is € 115,00 ontvangen voor de diverse collectedoelen en € 430,00 specifiek voor de Voedselbank.
Voor de Kerk bedroegen de opbrengsten € 1.072,43

Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt



Plekken die inspireren
Kerstmarkt Muinster

In het kerkblad van eind oktober deed ik
verslag van ons kerkbezoek in Duitsland en gaf
ik ook al aan dat we mogelijk nog weer naar
Munster zouden gaan ten tijde van de kerst-
markten aldaar....

Begin december hebben Karie en ik een paar
dagen kunnen genieten van mooi weer, een
aardig hotelletje aan de rand van het centrum en meerdere kerstmarkten
verdeeld over het centrum van de stad. Het was elke dag gezellig druk,

mooi verlicht en met allerlei kerststalletjes die goed voorzien waren van
veel leuke hebbedingetjes. En natuurlijk ontbrak de curryworst met glih-
wein ook niet.

Hiermee een aantal foto's ter illustratie van een en

ander en ook dit maal ontbreekt de astronomische

klok niet die we zagen in de St.-Paulus-Dom en tot slot

de Sint-Lambertuskerk met de ‘Stairway to heaven’

(een van mijn favoriete classic-rocknummers van Led
Zeppelin ;-)

Ik wens jullie/u allen veel goeds en

bovenal gezondheid in 2026!

Jan Bothof

Kerk in Vemdalen

In December hebben wij onze zoon met zijn gezin bezocht in Stockholm en zijn wij afgereisd naar de omgeving van Vemdalen (500
km ten noorden van Stockholm) waar wij met z'n allen de kerstdagen hebben doorgebracht.

Het dorp Vemdalen heeft een eeuwenoude geschiedenis.

Daar staat de achthoekige vakwerkkerk van Vemdalen. Deze wordt beschouwd als één van de mooiste kerken van Zweden vanwege
de bijzondere bouwstijl. . ...

De huidige kerk van Vemdalen werd voltooid in 1763. Het
interieur geeft een indruk van licht en ruimte dank zij het
hoge plafond en de acht grote ramen.

Deze indruk is kenmerkend voor de meeste 18e-eeuwse
kerken in Noord-Zweden. De achthoekige vorm van de
kerk, evenals de acht grote ramen kunnen symbool staan
voor het koninkrijk der hemelen.

Het getal zeven wordt beschouwd als het aantal dagen
waarin de aarde werd geschapen en acht is het getal voor
de laatste dag, dat wil zeggen de dag waarop het koninkrijk
van God overal zal zijn.

In de klokkentoren buiten de kerk hangen een kleine en
een grote klok, de grote klok werd pas in 1770 aangeschaft.
De grote klok draagt het volgende opschrift:“Wanneer het geluid van mijn klok begint te luiden en u roept naar het huis van de Heer,
haast u dan, alle mensen van het dal, om uw harten tot God te verheffen, om genade te zoeken met gebed en tranen tegen de zonde
die ons geweten kwelt en om te luisteren naar de stem van het Woord dat zielen kracht en troost geeft”

De klokkentoren werd in 1755 gebouwd.

Helaas was de kerk gesloten en kon deze alleen bezichtigd worden in de winter door contact op te nemen met het parochiekantoor.

Wij wensen u allen een gezegend nieuw jaar,
Cathy en Peter Versloot



Aken en‘s-Hertogenboch

Begin december waren mijn vrouw en ik met de trein naar Heerlen gegaan om daar vandaan (ook weer met de trein) de kerstmarkt
in Aken (Aachen) te bezoeken. Bijzonder sfeervol was het daar en als je in Aachen bent dan moet je natuurlijk de Dom ook bezoeken.
Van buiten is het al een imposant gebouw dat gebouwd is rond het jaar 800. Karel de Grote heeft hiervoor de basis gelegd. Hier ligt

een enorm stuk geschiedenis.
Foto met kerstmarkt rond de Dom.

Op de terugweg met de trein gingen we ‘s-Hetrtogenbosch nog even bezoeken en niet alleen voor een bossche bol.

Deze stad heeft de prachtige Sint Janskathedraal waarvan hieronder twee foto's.
Met vriendelijke groet, Adriaan

Op 10 januari waren wij ook in ‘s-Hertogenbosch in dezefde kathedraal.
Nu met de enorme levensgrote kerststal die daar ieder jaar wordt opge-

bouwd.
Vriendelijke groeten, Erik



CMOG bestaat dertig jaar

De Creatieve MaandagOchtendGroep (CMOG) bestaat dertig jaar. Sinds 1995 komen de dames van de groep elke maandag
bij elkaar om voor het goede doel allerlei producten te maken. Zij hebben de tijd van het ‘nuttig handwerken’ op de lagere
school nog meegemaakt, zodat de dames hun hand niet omdraaien voor het wekelijkse karwei.

In den beginne

Onder leiding van jeugdouderling Jantine Hartendorf van de Bethelkerk starten meisjes en jongens van de catechisatiegroep in
januari 1995 in de Ontmoetingsruimte met het maken van een Bijbels wandkleed. De bekende Santpoortse striptekenaar Bert Bus
tekent tien Bijbelse voorstellingen, die de catechisanten zo nauwkeurig mogelijk met allerhande materiaal op een doek met naald
en draad vastzetten. Het betreft onder andere De ark van Noach, Mozes en de stenen tafelen, David en Goliath. Als het handwerken
voor de jongelui te lastig wordt, neemt een aantal dames de klus over.

De dames van het eerste uur zijn: Tine Wiersma, Getsje Holleman, Alie Verschoor, Riet Bakker, Ans Visser, Ank Groot, Jantine Harten-
dorf, Janneke Verkruijssen, Leni de Rijk, Gurie Stijnman, Nel Kosters, Wil van der Pijl, Coba Slings, Leni van Gend en Marian Out. Voor
allerhande ondersteuning zijn heren van het eerste uur: Wim van der Pijl, Leo Slings, Piet Bakker, Frans Wiegand en Guus Hartendorf.
De groep vindt het handwerken zo leuk, dat op maandag 6 november 1995 het besluit valt de Creatieve MaandagOchtendGroep
op te richten.

De Heideberg

Het jubileum viert de groep indachtig de woorden uit Nahum:Vier uw vierdagen. Dames van de CMOG en nog enkele heren van het
eerste uur komen op maandag 1 december 2025 bij elkaar om te vieren en terug te kijken. Coba Slings blikt in haar toespraak terug
op al die jaren dat de nijvere leden voor het goede doel bezig zijn (geweest). De hulp aan Madras is een paar jaar geleden gestopt en
sindsdien is de groep bezig voor doelen dichter bij huis. Dat is onder andere een bijdrage voor hospice De Heideberg in Santpoort,
waarvoor onlangs duizend euro is overgemaakt.

Oud-voorzitter van stichting Santpoort Helpt Madras, Wim van der Pijl, is in de papieren gedoken en vertelt de groep dat er in die
dertig jaar een miljoen gulden aan Madras kon worden overgemaakt, inclusief bijdragen van De Wilde Ganzen en andere donoren.

Bazaar

Eind oktober 1995 start de actie ‘Santpoort helpt Madras, op touw gezet door Santpoorter Nick van Dee. Hij wil met een grote Bazaar
in de IJmond-MTS veel geld inzamelen voor het project Udavum Karangal (Helpende Handen) van Stephan Vidyakar in de haven-
plaats Madras, het huidige Chennai, in India. Vidyaker verleent met zijn medewerkers op vrijwillige basis huisvesting aan ‘verschop-
pelingen der aarde; van baby tot hoogbejaarde. Veelal raapt’ hij die van straat op. Behalve een dak boven hun hoofd, zorgt hij voor
voedsel, medische zorg en onderwijs en begeleidt jongeren naar een zelfstandig bestaan.

De Bazaar wordt een daverend succes. Niet lang daarna wordt ‘Santpoort helpt Madras' opgericht met Van Dee als voorzitter.

Bijbels wandkleed

Niemand minder dan Bert Bus komt op 1 november 1997 naar de Bethelkerk om het Bijbels wandkleed dat in de Ontmoetingsruimte
een plaats krijgt, te onthullen. De kunstenaar is er stil van. Hij spreekt zijn waardering uit voor de jeugd die met het werk begon en
de dames die het karwei klaarden. Na sluiting van de Bethelkerk komt het wandkleed in de Ontmoetingsruimte van de Dorpskerk te
hangen, waar het tot op den huidige dag is te zien.

De dames van de CMOG besluiten diezelfde dag een Bazaar te gaan houden, waarvoor de opbrengst dan nog voor de helft bestemd
is voor ‘Samen op Weg'en de andere helft voor‘Madras. De dames knutselen het hele jaar ijverig aan van alles en nog wat en er zijn
er, die ook nog huiswerk doen.

Familie van leden van de CMOG en de ‘wandkleedcatechisanten’ bieden hun hulp aan bij het leeghalen van de bergplaatsen waar
goederen voor de Bazaar liggen opgeslagen en bij de opbouw daarvan in en om de Bethelkerk; later gebeurt dat bij de Dorpskerk.
Zo schrijden de jaren voort, maar op zeker moment gaat de leeftijd van de CMOGFers tellen. De jaarlijkse Bazaar/Boekenmarkt vergt
veel inspanning en er komt gebrek aan voldoende opslagruimte. Het besluit valt om te stoppen met de Bazaar: de laatste is op 12
november 2011 in en rond de Dorpskerk.

In de Ontmoetingsruimte van het godshuis is een aantal producten van de CMOG te zien: het wandkleed, de tafelkleedjes en het
quiltkussen met huisjes op de bank in de entree.

De bedrijvigheid van de CMOG gaat onverdroten voort. De dames sparen maandelijks een luttel bedrag voor cadeautjes, uitjes en
andere leuke bezigheden zoals het maken van Paas- en Kerststukjes. Tevens maken zij een voorraad kaarten, die bij toepasselijke
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gebeurtenissen als blijk van belangstelling worden verstuurd en die ook verkocht worden.
Voor geen goud willen de leden van de CMOG hun ‘cluppie’missen. De club voorziet in een behoefte, biedt gezelschap en zelfs in de
vakantieperiodes willen ze doorgaan.

Pinkenveiling

Na het stoppen van de Bazaar, krijgt de CMOG het aanbod Pro Deo een kraam in te richten op de jaarlijkse Pinkenveiling van de r.-k.
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand-kerk aan de Frans Netscherlaan. Daar zetten de dames hun verkoopactiviteiten voort.
Tekst en foto's: Guus Hartendorf

Het jubileum wordt gevierd met thee/koffie/chocomel en gebak. Ter herinnering krijgen de
aanwezigen een jubileumamaryllisbol.

De groep laat zich de versnaperingen goed smaken.

Wim van der Pijl vertelt over het miljoen dat de diverse acties hebben opgebracht. De toehoor-
ders hangen aan zijn lippen. Op de achtergrond het Bijbels wandkleed, waar het allemaal mee
begon.




Kerk in Actie
Kopij kerkblad 8 januari ke r k

Sumatra is in november 2025 getroffen door noodweer. De overstromingen vinden B [ ]

vooral plaats op Noord-Sumatra. Het eiland Sumatra is 473.481 km?. Ter vergelijking: I n a ct I e
Nederland is 41.865 km”. Het hele eiland is dus al 11x zo groot als Nederland. Van

noord naar zuid 1800 km! Kerk in Actie steunt het werk van Yabima op Zuid-Sumatra.

Een oud-collega van Kerk in Actie is eind november in Zuid-Sumatra
bij Yabima op bezoek geweest en heeft daar nog een veldbezoek
gebracht. Het gaat goed bij Yabima en zij hebben geen last van het
extreme weer. Des te belangrijker is het werk van Yabima, dat zich juist

inzet op landbouw met respect voor de natuur. De overstromingen
zijn vooral in gebieden waar veel bos is gekapt.

De collecte van 8 februari is bestemd voor ‘Kerk versterkt werk en
positie van boeren’

Boer Nyoman

Overstap naar ecologische landbouw op Zuid-Sumatra
In de jaren tachtig van de vorige eeuw stimuleerde president Suharto migratie van het overvolle eiland Java naar andere eilanden
in Indonesié. Veel rijstboeren op Zuid-Sumatra zijn nog afstammelingen van deze Javanen. Boer Nyoman (40) verbouwt rijst op 1,7
hectare eigen grond. “lk heb geleerd om mijn rijst biologisch te verbouwen. Ik maak mijn eigen mest van gras en uitwerpselen van
mijn dieren. Dat gebruik ik vooral aan het begin van het seizoen als ik de rijst plant. Ik doe dat om de bodem te herstellen, zodat daar
weer diertjes komen. Ik wil het ecosysteem weer in balans brengen en voel me weer dichterbij de natuur” Bij ecologische landbouw
houden boeren als Nyoman rekening met het hele ecosysteem. Hij doet alleen dingen die in
overeenstemming zijn met de natuurlijke kringloop en die geen schade aanrichten. Ecologi-
sche telers zoals Nyoman hebben van Kerk in Actie-partner Yabima geleerd:

afval tot een minimum te beperken

als er toch afval is, dit te recyclen (bijvoorbeeld in een composthoop)

rond gewassen vegetatie te planten die goed zijn voor de biodiversiteit en allerlei
dieren aantrekken, zoals bijen en weidevogels.
Bedankt voor je steun aan kleine boeren in Zuid-Sumatra via Kerk in Actie.

Boerin Indriyanti

Terug naar vroegere waarden op Zuid-Sumatra

Indriyanti woont in een dorp op het Indonesische eiland Zuid-Sumatra. De meeste mensen verbouwen daar rijst en groenten. Ze
vertelt: “De overheid bepaalde lange tijd wat wij moesten verbouwen. We moesten hun zaden en pesticiden gebruiken. Daardoor
raakten we gewend aan chemische landbouw. We waren als boeren niet zelfstandig meer”” Sinds ze een training in ecologische
landbouw heeft gevolgd bij Kerk in Actie- partner Yabima pakt ze het anders aan. Sindsdien komt ze iedere maand met een groep
boeren en boerinnen uit haar dorp bij elkaar."We hebben allemaal kleine stukjes grond achter ons huis. Wij moeten het ritme van de
natuur respecteren en niet gaan voor zo snel mogelijk resultaat en zo veel mogelijk geld verdienen. We willen dat onze bodem weer
70 schoon wordt als vroeger, zonder sporen van al die chemische stoffen. De producten van ons land zijn niet alleen voor onszelf,
maar delen we ook met elkaar. Zo deden onze voorouders dat ook. We bespreken met Yabima waar we tegenaan lopen en leren
steeds verder”

Bedankt voor je steun aan boerinnen als Indriyanti.
Lees meer op: kerkinactie.nl/boerenindonesie
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Maandelijkse Column
Ds. Verhoeff

29 december 2025

Hypernerveus

Zelf ben ik niet zo vaak nerveus, dat is een van de voordelen van ouder worden. Diensten heb ik vaak genoeg gedaan.
In een sollicitatiegesprek red ik mezelf wel. En de tijd dat ik een proefwerk niet had voorbereid ligt gelukkig ver achter
me. Geen reden dus voor nervositeit.

Toch lijdt deze samenleving daar wel aan. Dat was tenminste eind vorig jaar de conclusie van een onderzoek van de
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Daarbij vielen stevige woorden. ‘We leven in een hypernerveuze
samenleving waarin prestatiedruk, versnelling en individualisme zijn doorgeschoten en het welzijn van jong en oud
bedreigen’

De gevolgen waren volgens de RVS dan ook niet mals. De helft van de bevolking heeft mentale klachten of een burn-out.
Jongeren bezwijken onder prestatiedruk. En de zorgkosten om ons allemaal een beetje op de been te houden gieren
met 18 miljard euro de pan uit. Een oplossing had de Raad gelukkig ook: vertragen, ontspannen, de rem erop. En: meer
lege tijd.

Nu kunnen we moeilijk ontkennen dat we onszelf opjagen. Een gewone fiets heeft niemand nog, elektrisch is de norm.
Wie zelf kookt is gek, want in de supermarkt staat alles kant en klaar. En ChatGPT schrijft alles wat we willen. Binnen een
minuut, en zonder fouten.

Ik deel dus in ieder geval de conclusie van de RVS dat wij leven in een veel te hoog tempo. We werken thuis en we
vergaderen online omdat dat zo efficiént is. Kleding kopen we via internet, want een winkel kost tijd. En afvallen moet
meteen, anders nemen we pillen.

De RVS adviseert dus: vertragen, ontspannen en de rem erop. Een goed plan, lijkt me. Maar meer lege tijd? Dat nu juist
niet. Want de enige reden dat wij — bij voorkeur digitaal — ons tempo zo opschroeven, is dat we daarna — als we klaar zijn
- onszelf kunnen overgeven aan andere digitale geneugten. Telefoon. Facebook. iPad. Netflix. TikTok. Smartwatch. Insta.

De paradox van onze digitale tijd is dat wij tijd winnen om die daarna nog harder te verliezen. Japke-d. Bouma bepleitte
recent in de NRC dan ook dat we niet méér lege tijd nodig hebben, maar juist minder. We moeten wandelen, lezen en
koken. Tijd maken voor ouders, vrienden en vreemden. Voor eten, winkelen en denken. En op bezoek gaan bij buren,
elkaar en onszelf.

Moeten we dan terug naar het telraam en de bakelieten telefoon (die ik trouwens nog steeds bezit)? Welnee, dat kan
niet eens. Maar we moeten wel terug naar onszelf. Minder scrollen, meer ademen. Geen leger bestaan, maar een gevuld
bestaan. Eigenlijk moeten we gewoon weer een beetje leren léven. En dat lijkt me een goed voornemen voor een
nieuw jaar.
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Lieve mensen,

De flyer spreekt eigenlijk voor zich maar hier volgt een kleine toelichting:
Op 31 mei 2026 staan we met zes bewoners van de nieuwe ark op straat. Als we op dat moment geen nieuwe huisvesting hebben
dan houdt deze unieke vorm van samenleven in Nederland op te bestaan en moeten onze vier huisgenoten met een zorgbudget

naar een zorginstelling.

We willen graag samen blijven wonen om de talenten van mensen met een verstandelijke beperking keer op keer aan het licht te
brengen, zoals Ineke al schreef in haar meditatie. En ook om te laten zien dat de zorg in Nederland anders kan. Dichtbij, kleinschaliger

en gebaseerd op echt samenleven.

Wie kan ons helpen of kent iemand die ons kan helpen? We zoeken een woonruimte van ongeveer 200 vierkante meter en we

kunnen € 3000,- aan huur in de maand betalen.
De rest van de informatie is te vinden op de flyer.
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De Ark Haarlem zoekt een huis

Altienjaar bloeit erin Bloemendaal
een bijzondere gemeenschap: De Ark.
Hier wonen en leven mensen mét

en zonder verstandelijke beperking
samen, we delen het dagelijks leven,
vieren feestjes en zorgen voor elkaar.

Vanaf 31 mei 2026 hebben we geen
huisvesting meer. Toch laten we ons
verlangen niet los: we willen blijven
samenwonen met vier bewoners en
twee mantelzorgers.

NSV

Hartelijke groet,
Paul, Eva, llse, Peter, Liza en Anouk (de bewoners van de nieuwe ark)



Hart voor Velserbroek

Zondagen 2026, tweemaal per maand 10.30!!
In 2026 gaan we 2x per maand samenkomen om 10.30 uur. Het is een experiment dat we regelmatig zullen evalueren. We gaan
afwisselend samenkomen in Het Kruispunt en Buitengewoon. En ook is het ritme anders dan de Te en 3e week.

GOED OPLETTEN DUS OP DATA EN LOCATIE!

Elke zondag hebben we eerst een inhoudelijk deel en daarna samen een lunch van zelf meegenomen lekkers.

Data (KP = Kruispunt BG = Buitengewoon):

1 febr KP, 15 febr BG,1 maart KP, 15 mrt BG, 29 maart KP, 12 apr samenkomst van alle kerken in Haarlem, 26 april KP, 3 mei BG, 24 mei
KP, 7 juni BG, 21 juni KP, 12 juli KP, 26 jul BG,9 aug KP, 23 aug BG, 6 sept BG, 20 sept KP, 4 okt BG, 18 okt KP, 1 nov BG, 15 nov KP, 6
dec BG, 27 dec. KP

Wil jij een thema vormgeven?

De ontmoetingen in Het Kruispunt zal Willem inhoudelijk vormgeven. Voor de ontmoetingen in Buitengewoon hebben we jou
nodig. Er is een document gemaakt met ruim 10 ideeén voor het inhoudelijke deel van de ontmoeting. Het betreft bv filmpjes,
Bijbelleesmethodes, een invulling met veel aanbidding of juist veel gebed. Stuur Willem een berichtje en je ontvangt het document.

Engelenproject
Bedankt alle engelen voor jullie inzet!

Opkikkertje
Samen met Sharon enTessa (welzijnswerker gemeente Velsen), gaat Willem “opkikkertje”introduceren in Velserbroek. Wil je meewerken
aan dit project? Willem hoort het graag. Meer informatie komt op de website.

Buurtmaaltijden, met themagesprek?
In 2026 hopen we een paar keer een extra buurtmaaltijd te organiseren op donderdagavonden. We hopen daar ook weer nieuwe
mensen te ontmoeten! We onderzoeken of we 2x per maand een maaltijd kunnen gaan aanbieden. Een idee is om één keer per

Maak kennis met de basics van het christelijk
geloof.

Volg de alpha cursus!

Locatie: Het Kruispunt,
Zon Bastion 3 Velserbroek
Wanneer: Dinsdagen van 15.00 - 16.30

Meer informatie
https://www.hartvoorvelserbroek.nl/is-er-

/ Hart voor meer/

Of neem contact op met Buurtpastor

___V/é |S€ [ broe k Willem Griffioen

06320338307 willem@hartvoorvelserbroek.nl

maand na de maaltijd nog een uurtje een activiteit aan te bieden voor wie wil. Dat kan een gesprek zijn over een thema, een film
kijken en bespreken, spelletjes doen enz. We kunnen ons voorstellen dat bezoekers van de maaltijden meer behoefte hebben aan
contact of gewoon interesse hebben om iets extra’s te doen na de maaltijd.

Wil je meedenken met dit idee? Meld je bij Willem of Arnout.

Graag willen we het aantal maaltijden uitbreiden naar 2x per maand. Dat vraagt uiteraard meer inspanning, maar ook meer mogelijk-
heden om mensen te ontmoeten! Wil je helpen? Neem contact op met Fija, Gerard of Elske.

Samen bidden voor Velserbroek
Wil je meebidden voor Velserbroek? We bidden in de even weken op dinsdagavond van 20.30 tot 21.30. Je bent welkom om een keer
of regelmatig aan te haken. De gebedsuren zijn bij Ries en Marianne thuis, Schoener 47.

Wil je je hart luchten, praten over levensvragen en geloof?
Dinsdag en donderdags ben ik regelmatig te vinden in het Kruispunt. Als de banner buiten staat ben ik er. Ik zit ook wel in de Cirkel
(bibliotheek). Leuk om je daar te ontmoeten! Wil je een afspraak, bel gerust (0630228307) of stuur een mailtje (willem@hartvoorvel-
serbroek.nl).

Buurtpastor Willem Griffioen
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Bijbelleesrooster 23 januari tot 6 maart 2026

JANUARI
VRUDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRUDAG

ZATERDAG

FEBRUARI
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG

DONDERDAG

23 JANUARI
24 JANUARI
25 JANUARI
26 JANUARI
27 JANUARI
28 JANUARI
29 JANUARI
30 JANUARI

37 JANUARI

1 FEBRUARI
2 FEBRUARI
3 FEBRUARI
4 FEBRUARI
5 FEBRUARI
© FEBRUARI
7 FEBRUARI
8 FEBRUARI
O FEBRUARI
10 FEBRUARI
11 FEBRUARI

12 FEBRUARI

SPREUKEN 4:1-9
SPREUKEN 4:10-27
Psam 139
SPREUKEN 5:1-14
SPREUKEN 5:15-23
SPREUKEN 6:1-11
SPREUKEN 6.12-19
SPREUKEN 6:20-35
SPREUKEN 7:1-27

MaTTeEUS 5:1-12
MarTeUs 5:13-20
MAaTTEUS 5:21-32
MarTeUS 5:33-48
JEsAA 41:1-16
JEsaln 41:17-20
JEsaia 41:21-29
JEsala 42:1-13
JEsaIA 42:14-25
JEsaIA 43:1-13
JEsaIA 43:14-21

1 SAMUEL 8:1-9

VRIJIDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIUDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJIDAG
ZATERDAG

MAART
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

13 FEBRUARI
14 FEBRUARI
15 FEBRUARI
16 FEBRUARI
17 FEBRUARI
18 FEBRUARI
19 FEBRUARI
20 FEBRUARI
21 FEBRUARI
22 FEBRUARI
23 FEBRUARI
24 FEBRUARI
25 FEBRUARI
26 FEBRUARI
27 FEBRUARI

28 FEBRUARI

1 MAART
2 MAART
3 MAART
4 MAART
5 MAART

1 SAMUEL 8:10-22

1 SamUEL 9:1-10

1 SAMUEL 9:11-25

1 SAMUEL 9:26-10:16
Psatm 103

MaTTEUS 6:1-18
MaTTeUs 6:19-34
MaTTEUS 7:1-14
MaTTess 7:15-8:1
ROMEINEN 5:1-11
ROMEINEN 5:12-21
ROMEINEN 6:1-14
ROMEINEN 6:15-23

1 SamueL 10:17-27

1 SAMUEL 11:1-13

1 SAMUEL 11:14-12:11

1 SAMUEL 12:12-25

1 SAMUEL 13:1-154

1 SAMUEL 13:158-14:3
1 SAMUEL 14:4-15

1 SAMUEL 14:16-23A

Kerstnachtdienst Dorpskerk, chocomel en gluhwein
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AGENDA

JANUARI
MAANDAG 26 JANUARI 9.00 UUR
MAANDAG 26 JANUARI 14.00 UUR
DINSDAG 27 JANUARI 12.00 UUR

FEBRUARI
MAANDAG 2, 9, 16 EN 23 FEBRUARI 9.00 UUR
MAANDAG 2, 9, 16 N 23 FEBRUARI 14.00 UUR
DINsDAG 3, 10, 17 EN 24 FeBRUARI 12.00 UUR
MAANDAG 16 FEBRUARI, 19.30 UUR
DonNDERDAG 19 FEBRUARI 11.00 UUR

«  WOENSDAG 25 FEBRUARIA 14.00 UUR

MAART
MAANDAG 2, 9, 16, 23 EN 30 MAART 9.00 UUR
MAANDAG 2, 9, 16, 23 EN 30 mMAART 14.00 UUR
DiNsDAG 3, 10, 17, 24 N 31 MAART 12.00 UUR
MAANDAG 9 EN 23 MAART 19.30 UUR

STILTEMEDITATIE
CREATIEVE M AANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

STILTEMEDITATIE
CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL

KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT, KERKZAAL

GROEPGESPREK, KERNWAARDEN UIT HET CHRISTENDOM DORPSKERK

ACTIVITEITENCOMMISSIE, WINTERMAALTIID
OUDERENMIDDAG

STILTEMEDITATIE

CREATIEVE MAANDAGOCHTENDGROEP
KLEDINGBEURS

LEZIGSERIE ‘KUNST EN GELOOF, J.S. BACH
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DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE
KRUISPUNT
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KRUISPUNT, KERKZAAL
DORPSKERK, ONTMOETINGSRUIMTE



DONKEN T o Lm Ruud Kerkhoff
’ Ulitvaartzorg
Liftadvies
N Dag & Nacht
ol .
Bereikbaar
R.J.H.(Roel) Donken 023 -5371375 v
Mobiel: 06 - 53 56 60 72 e
- Persoonlijke uitvaartbegeleiding 4
Donken Liftadvies B.V. 7 Inspecties - Voor elk budget
Kleine Zonnedauw 6 /ygi;é?trznbgngg(;?:; - Voor alle gezindten
19|913I-15(‘~0;/2e3lserbrge3l,<1 7/ Bestekken - Uitvaartverzekeringen
tel: + - 54 45 / Directievoering . s e
fax: +31 (0)23 - 549 31 51 / Opleveringen - Wilsbeschikking Jan Gijzenkade 75
- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
info@donken!if_tadvies_.nl _ www.donkenliftadvies.nl waar u verzekerd bent www.luvu.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties -roltrappen-.rolpaden.gevelonderhoud

Samen naar een waardig afscheid.

J. van Alten Unrwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 538 10 74

/\U\ www,uurwerkreparatics.nl
1 fn de gemeente Felsen wordt

ww klok gratis opeehaald

(LUSPLUS VELSEI . en na reparatie weer thuishezored!

ChristenUnie

KLUSPLUS VELSEN

Hamed De ChristenUnie isin Velsen al vele jaren actief in de gemeaenteraad.

Schilderen onder andere
Tapije. Laminqat lepgen en « Toekomstvoor jeugd en jongeren
behangen en nog veel meer.., -

Chrastenlinie Velsen heaeft als hoopeolle kaers:

Economievaor mens & schepping

# Rechtvasrdige overheid
INETAORAM: KLUSPLUSVELBEN

064084 257% Hesedt w tips, will u meswsrken en mesdenken, neem dan contact op

K i il mat da fractie of het bestuur,

En kijk eens op de wabsite: velsen.christanunia.nl

Fractievoarzitter: Frank Cornet Bestuur: Ries de Kogel

fcormet@velsen.nl | 06-31244670 m.de xogeldTEgmail.com | 06-37423454
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Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies

en gratis waardebepaling van uw woning

NVM

www.wado.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk

- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

TEL: 023-5384336 |

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78
Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag z6 uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK
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Hein"Makelaars Team
Hein Hypotheek Team

alles onder één dak

Team Patty

Duijn
Begeleiding bij leven en afscheid J
— Specialist in luisteren en vertalen van wensen
— Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid

— Expert in gespreksvoering terminale situaties
— Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl www. pattyduijn.nl

Hier kan uw advertentie staan.
Meer info, bel of mail Gerrit Out
06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com




Algemeen

Kerkdiensten
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
25 januari
10.00u  Kruispunt  Ds. Kick Bras
10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. Elly Mulder
1februari, gezamenlijke dienst

10.00u  Dorpskerk  Mw. ds. Gilda Polderman HA

8 februari

10.00u  Kruispunt  Ds. Joep van den Berg

10.00u  Dorpskerk  Ds. Robert-Jan ten Have
15 februari, gezamenlijke dienst (doopdienst)

10.00u  Kruispunt  Ds. Harmen de Vries
18 februari, Aswoensdag

19.00u  Dorpskerk ~ Mw. ds. Ineke Clement
22 februari

10.00u  Kruispunt ~ Mw. ds. Elly Mulder

10.00u  Dorpskerk  Ds. Arie Molendijk
1 maart, gezamenlijke dienst

10.00u  Dorpskerk ~ Mw. ds. Ineke Clement

Contactinformatie

KERKENRAAD

Voorztter: Suzanne de Mik

e: krvoorzitter@pg-spvb.nl

Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.n
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek

KERKELIK BUREAU
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord

(OLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
Penningmeester: Hans van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064

e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl

Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl
Bank: NL37INGB 0000 1192 46 t.n.v.

PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK

(COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter: Elias van der Plicht e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl
Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571

e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v.

Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek

Post: kerkelijk bureau

WERKGROEP INSPIRATIE
Secr. e: inspiratie@pg-spvb.n

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Kruispunt

Velserbroek

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek

KERKGEBOUW Het Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678

BEHEERDER
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl

PREDIKANT (tijdelijk)

Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur

e: dsharmendevries@pg-spvb.n

BEZOEKCOORDINATOR
Aart en Anneke Hoor e: vbpastoraat@pg-spvb.n

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Collectebonnen

Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden
“collectebonnen”en ook uw adres erbij. De bonnen worden
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon:
06— 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie 00k onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor
handreikingen en een protocol.

WERKGROEP KERK IN ACTIE

Interne contacten: Theo Beskers

e: kiasecretaris@pg-spvb.nl,

Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06 51185382,
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl

Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v.

Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek
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Dorpskerk

Santpoort

Bezoekgroep

Contactpersoon: Foka Qosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst

Zuid (codrdinator dhr. J. Morren 023 5384366)
25jan  dhr.J. Morren 0235384366
Tfebr — mw. P Muller 023-5262736
8febr  mw. Hurkmans 023-5371086
15febr  dhr.J. Morren 023-5384366
22febr  mw.P Muller 023-5262736
ITmrt  dhr.E vanderKooij  06-15890135
Noord (codrdinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
25-jan dhr.D.van Dassen 06-45451231
1-feb dhr. M. de Groot 023-5376942
8-feb  mw.S.vanderKaaij  06-21928058
15-feb dhr.H. Boot 023-5384336
18-feb  dhr. D. van Dassen 06-45451231
22-feb dhr. M. de Groot 023-5376942
I-mrt  dhr H. Boot 023-5384336

Kerk Santpoort

KERKGEBOUW De Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820

BEHEERDER
Gerrit Out t: 023-5378820
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.n

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Flina Keijzer t: 072-5120528
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.n

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. : sppastoraat@pg-spvb.n

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniélslaan 9,

2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPI)

De Kopij voor Kerkblad nr. 2 t/m donderdag 19 februari
2026 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
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